Onlangs wist de Nijmeegse communicatie-adviseur Paul
Ketelaar zjn grote wens te realiseren: een boek met een
weerslag van ruim tien jaar reisfotografie, 62 foto's uit 23
landen op alle werelddelen. Enkele van zijn foto's plaats-
ten we in FOTO 10/90, en alle toen gekozen foto's heb-
ben het boek gehaald, als sterke platen die stand hielden

ook toen er weer veel nieuw werk bij kwam.

Het boek heeft een wat ongebruikelijke, maar welover-
wogen opzet: het is groot (29x29 cm) en opent na enkele blanko
pagina's met foto's zonder een letter tekst. De 62 foto's in vier
kleuren staan telkens groot op de rechter pagina, afwisselend
aflopend of met een witruimte eromheen, de linker pagina's
blijven wit. Wat je noemt royaal. Pas achterin staan wat bijzon-
derheden over datum en plaats, enkele dichtregels of een sum-
miere toelichting bij een herhaling van de beelden op klein for-
maat. En pas daarna staat een korte tekst, het colofon en PK's
biografische gegevens.

Hoe orden je een wereldreis in 62 foto's? Paul Ketelaar
koos niet voor een thematische indeling of een rangschikking
naar landen, want zo verhalend werden de beelden ook niet ge-
maakt. Hij lette in het boek uitsluitend op kleur en sfeer. In vijf
hoofdstukken volgen grijze, gele, blauwe, groene en rode foto's
elkaar op, althans dat is telkens de dominerende of meest spre-
kende kleur in het beeld. Dat levert een prettig gevarieerd
beeld op, met niet zelden spannende opeenvolgingen van de-
tails naar overzichten, van een portret naar een ruimtelijk beeld
waarin de mensen anonieme figuranten zijn.

Het is vrij werk, er zat geen opdracht achter. Het is ook
niet thematisch gemaakt, er is niet gezocht naar een reportage
of doorlopend verhaal. Paul Ketelaar werkt meer intuitief, op
ziin gevoel en reageert op een bijzondere situatie of gebeurte-
nis, op stemmingen en opmerkelijke kleuren, monochroom of in
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een spannende combinatie.
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Foto linkerpagina: Bolivia, Highway 101, december 1988

Foto onder: Brazilié, Pao Azucar, januari 1989
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De reizen beslaan een periode van 1985 tot heden. Het
reizen als fotograaf wisselt hij af met zijn beide andere werk-

zaamheden: een parttime docentschap in communicatieweten-
schap en adviesbureau dat hij samen met een collega heeft.
Zijn reisfotografie leidde tot een inmiddels enorm archief, waar-
uit in uiteenlopende tijdschriften gepubliceerd wordt, al of niet
via bemiddeling van bureau Hollandse Hoogte.

"Het was een bewerkelijk boek, voor alle partijen”, zegt
PK achteraf, "en niet alleen omdat ik er tot en met het drukken
in de late avonduren zelf bij ben geweest. Royaal, ja, stel je
voor: een heel vel van 70x100 cm met alleen ergens 'Nummer'
erop, meer niet. Daarop schreef ik later met de hand het num-
mer van de gelimiteerde oplage.”

Zonder sponsors was het uiteraard niet gelukt, en mede-
werking verleenden de Koninklijke Drukkerij G.J. Thieme (die_
het als relatiegeschenk gebruikt), Graphic Link wat betreft het
scanwerk en de litho's en Boekbinderij Van den Burg, alle be-
drijven in de regio Nijmegen. De - ingetogen - vormgeving is
van Joost Meijer. Het boek is overigens ook in de handel ver-
krijgbaar (Dekker & Van de Vegt, tel. 024 - 322 1010, en Galerie
Marzee f 79,50).

Fototechnisch gezien gebruikte PK een 24 mm lens, en
voor veel opnamen een Tamron 28-200 mm, op Fujichrome dia-
films. Achtergrond van de indeling van het boek is dat Paul Ke-
telaar de kijker niet wilde sturen door teksten, of afleiden met
bijschriften; maar achterin vallen de bijzonderheden na te slaan
zodra je dat wilt. En inderdaad: het werkt, vind ik: je kunt je
mee laten voeren met de stemming van de kleuren en je eigen
fantasie loslaten op de associaties die de kleuren en beelden
oproepen. Keer op keer blijft het een boeiende verkennings-
tocht. <
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