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Florida

The Sunshine State

Vorig jaar zomer publiceerden we een reisverhaal van Paul Ketelaar

Miami: vanuit het viiegtuig.

over Zuid-Amerika. Hij reisde door naar Noord-Amerika en Met de airpas reis ik

verbleef geruime tijd
in Florida.

Deze in het uiterste
zuidoosten van de
USA gelegen staat
afficheert

zichzelf bij voorkeur
als ‘the Sunshine
State’. In verband met
een geplande lezers-
reis naar hetin deze
staat gelegen natuur-
gebied van de Ever-
glades geven we hier
zijn impressies van
Florida weer.

De gids op een
prapellerboot in de Everglades.

weer verder Amerika in.

Een kleurige afvalbak in Disneyland: tijdens
het fotograferen ook fetten op details.

Met een airpas op zak ga ik
Noord-Amerika in, met als eerste
reisdoel Florida. Met de pas kan ik
door heel het land twee maanden
ongelimiteerd vliegen. Ik draag in
mijn rugzak een Minolta Dynax,
met de zoomlenzen: 30-80 en 80-
200 mm. De compacte Minox GTE
bewaar ik in mijn borstzak.

Subtropische warmte

Bij aankomst op Miami Airport
omhelst de subtropisch warmte
me. Gedurende het hele jaar
schijnt het in Florida zo warm te
zijn, reden voor menig Amerikaan
om er te overwinteren.

Miami is door enkele lange
bruggen verbonden met het
schiereiland Miami Beach. Over
een van die bruggen bereik ik met
de bus de Spaanse wijk. Hier is de
jeugdherberg gevestigd waar ik
logeer, en waar overigens mensen
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Disney-World: de
achtbaan, waarbij de
perfecte afwerking van
de baan opvalt..

Disney-Waorld, een
‘wereldberoemd’ kastes!.

Miami: voor de rode
stopfichten.

Snel reageren tijdens het
wachten op rood licht:
het raampje open-
draaien, het fototoestel
tegen het portier
aandrukken en knippen.

van alle leeftijden een slaapplaats
kunnen krijgen. Het is een
gevaarlijke wijk van Miami en op
sommige straathoeken zie je
televisiecamera's, om de straten
vanuit het politiebureau in de
gaten te houden. Als ik overdag
rondkijk vallen de vele pasteltinten
op, met name bij de hotels aan het
langgerekte strand van Miami
Beach. Menig gebouw en straat
komt me bekend voor uit de
televisieserie Miami-Vice. lk maak
bijna al mijn foto’s ‘s avonds,
zonder een flitser te gebruiken.
Door de mengeling van schemer-
en kunstlicht ziet Miami er dan
interessanter uit dan overdag. De
schemer houdt lang aan, anders
dan bijvoorbeeld in de Aziatische
landen, waar de duister invalt
alsof iemand het licht uitdoet. Dus
genoeg tijd om in de schemer te
fotograferen. Met name de sky-

line is dan het fotograferen
waard. Op een namiddag slenter
ik wat doelloos rond in het
centrum van Miami, iets wat
Amerikanen ‘killing time’ noemen.
Bij toeval ontdek ik een parade
die wordt voorbereid. Het blijkt de
‘Miami Orange Bowl parade’ te
zijn, die gehouden wordt om de
afsluiting van het ‘base-ball’
seizoen te vieren. Nieuwsgierig
geworden neem ik ruim tevoren
plaats op de eerste rij van een
tribune, juist waar hoogwerkers
met lichtbundels staan opgesteld
voor televisieopnamen.

Zodoende kan ik ‘s avonds tach
fotograferen, ondanks de lang-
zame 1S0O 100 film. Agenten
houden het langzaam toestro-
mende publiek op afstand. Ze
doen bewegingsloos hun werk.

Ik zit op de grond, zodat ze niet
doorhebben dat ik ze fotografeer.
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aen leuk
meisje
passeert
komt het
Miami Vice
team in
actie.

Parade

De parade begint, tegelijk met de
stromende regen. Vanonder mijn
paraplu fotografeer ik met de
Minox. Een nadeel van het
standaard 35 mm lensje is, dat ik
geen close-ups van mensen kan
maken. Een belangrijk voordeel is
echter dat dit lensje lichtsterker is
dan de zoomlenzen van de
spiegelreflex. Eerst rijden
honderden agenten van het
Miami-Vice corps voorbij, wat
door de regen een onheilspellend
schouwspel is. Ondanks de regen
gaat de parade gewoon door.
Alleen de verkopers van gele
wegwerp-regenjasjes doen goede
zaken. |k vraag me af waarom de
parade zo nu en dan enkele
minuten stopt. Het volgende
typisch Amerikaans verschijnsel
biedt een verklaring. De parade
wordt live uitgezonden op televisie
en tussendoor krijgen tv-kijkers
commercials te zien. Als er een
commercial begint, krijgen de
deelnemers van de parade het
sein om te stoppen met lopen.
Wanneer de commercial voorbij is,
mag men weer doorlopen. Zo
krijgen de televisiekijkers alle
deelnemers te zien.
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Eten zoveel je kunt

Na een kort bezoek aan het net
buiten Miami gelegen prachtige
natuurgebied ‘the Everglades’,
vertrek ik met een huurauto naar
het noordelijk gelegen Orlando.
Langs de snelweg kan je heerlijk
eten, bijvoorbeeld in de "as much
as you can eat’ restaurants.
Kinderen gaan daar zelf aan de
slag met soft-ijs machines, terwijl
hun ouders de borden vol laden
met zoveel vlees en salades als ze
op kunnen. Geen wonder dat veel
Amerikanen ietwat fors zijn.
Onderweg passeer ik Fort
Lauderdale. Dat zou een
Zuideuropese badplaats kunnen
zijn, want alles draait om de
prachtige boulevard, waar veel
jonge mensen in mogie kleren
flaneren. Orlando is de uitvals-
basis voor de diverse attracties
waar Florida bekend om staat:
Disneyworld, Epcot Centre en
Cape Canaveral.

Parade in Miami: de echte Miami Vice.
Agenten houden het publiek op afstand en
doen bewegingsloos hun plicht.
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Expositie

Paul Ketelaar heeft zijn opnamen
gemaakt op Fuji RD 100 diafilm;
onder andere van de parade heefty
hij afdrukken op Cibachrome laten
maken. Een aantal daarvan is nog
tot eind juli te bezichtigen in de
expositieruimte van

café de Foyer te Nijmegen.

De parade in Miami
begint, tegelitk met
de stromende regen.
Eerst rijden
handerden agenten
van het Miami-Vice
corps voorbij, door
de regen een
onheilspellend
schouwspel.

Parage in Miami: mensen in de
regen. Verkapers van gele

Cape Canaveral

Een tweede uitstapje vanuit
Orlando leidt me naar Cape
Canaveral. Eerst krijg je in het
Kennedy Space-Centre een film te
zien over het leven in de ruimte.
Het lijkt alsof je werkelijk in de
ruimte verblijft. Die illusie wordt
gewekt door de grootte van het
filmscherm, zo hoog en breed als
een flatgebouw. Tijdens een
rondleiding is een space-shuttle te
zien, die klaar is voor lancering. Ik
kan niet dichtbij komen, dus zoom
ik maximaal in op 200mm. In schril
contrast met de geavanceerde
techniek vallen op het lanceerter-
rein ouderwetse verplaatsbare
toiletten op, waar het personeel
kennelijk nog gebruik van maakt.
Na mijn bezoek aan Cape
Canaveral keer ik terug naar
Miami Airport, om in de reste-
rende weken nog zoveel mogelijk
van Amerika te zien. Mijn eerste
stop in de Verenigde Staten was
zeker de moeite waard.

Paul Ketelaar

wegwerp-regenjasjes goede zaken.

Lezersreis naar de Everglades

Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen
voor een lezersreis naar het fantastische natuurge-
bied van de Everglades, dat in het uiterste zuidpuntje
van Florida is gelegen. Hoewel dit bezoek een zeer
belangrijk deel van het reisprogramma in beslag zal
Lnemen wullen de bekende attracties in Florida, als

Disney World, Epcot Centre en Cape Canaveral zeker
niet op het programma onthreken.

De reis zal vermoedelijk ofwel begin december, of-
wel begin januari volgend jaar plaatsvinden. In het
komende septembernummer hopen we u uitgebreid
over deze reis te kunnen informeren.
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